
      

 

 

 

 

 

 

 

Een gepaste jaarwisseling 

De plaatselijke kiesvereniging van de SGP, van harte ondersteund door de kerkenraden van de 

Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Hervormde gemeente 

vragen uw aandacht voor de komende jaarwisseling. Wij hechten er waarde aan om de jaarwisseling 

op gepaste wijze te laten verlopen.  

Want de meesten zullen zich nog wel herinneren hoe het vorig jaar is gegaan. Voor veel inwoners van 

Uddel was het echter geen mooi iets, mede door de grote schade die er toegebracht werd. Dat was 

ook de reden dat verschillende organisaties in het afgelopen halfjaar zich hebben afgevraagd of dit 

niet anders kan. Hierover is overlegd door o.a. de gemeente Apeldoorn, Uddels Belang en twee 

actieve ondernemers uit het dorp. De plaatselijke Kiesvereniging voor de SGP had hiertoe een 

vergadering belegd. In die vergadering is nadrukkelijk aangegeven:  over de invulling van een 

jaarwisseling kan verschillend gedacht worden, maar over één ding zijn we het wel samen eens zijn: 

geen excessen en geen schade aan eigendommen van wie dan ook.  

Het bleek echter niet mogelijk gezamenlijk tot iets te komen dat een herhaling van vorig jaar zou 

voorkómen. Als initiatiefnemers van deze brief willen we ons nu vooral richten op onze eigen 

verantwoordelijkheden, van ouders en jongeren. En die hebben van ons uit gezien te maken met ons 

christen-zijn.  

Hoe de jaarwisseling gevierd wordt is ieders eigen verantwoordelijkheid. Het gaat er om dat we 

daarbij in ieder geval niet zo ver gaan dat er schade ontstaat aan de eigendommen van anderen die 

verder geen betrokkenheid hebben, van burgers (zoals tuinbeschadigingen), bedrijven (zoals 

pandbeschadigingen) en overheden (zoals) wegen. Ook geweld en het hinderen van hulpverleners 

veroorzaakt schade, fysiek en/of psychisch. Het gaat hier dus nadrukkelijk om misdragingen.  

Deze veroorzaken boosheid, wrevel en onvrede. Ze schaden de onderlinge verhoudingen. En dat is 

niet wat God van ons vraagt in Zijn Woord. Nee, Hij vraagt juist het tegendeel: oog hebben voor het 

welzijn van onze naaste (ieder mens die in onze omgeving komt is onze naaste) en deze geen schade 

toebrengen. Dat geldt ook voor onze houding tegenover overheden of instanties die mede namens 

de overheid fungeren, zoals hulpverleners. De Heere ziet dit en kan dit niet goedkeuren. Hij zal ons 

ook daarvoor verantwoording laten afleggen. Hij vraagt zeker niet te veel van ons. Wat Hij vraagt is 

goed. En omdat we dit weten zouden we uit liefde tot Hem en tot onze naaste misdragingen tijdens 

de jaarwisseling moeten willen nalaten. Denk er daarom nog eens over na hoe we als – zowel jongere 

als oudere - christenen een gepaste jaarwisseling kunnen vieren. Spreek er met elkaar over, of spreek 

elkaar erop aan. En zoek het goede voor elkaar. 

Wij roepen daarom iedereen in het dorp op zich in te zetten voor een gepaste en waardige 

jaarwisseling.  


