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Ik heb een goede herinnering aan … 
 
Hoe wilt u of wil jij later herinnerd worden? Zo’n vraag zet je wel aan het denken, niet 
alleen als je oud bent, maar ook als je jong bent. De gedachten gaan hierbij bijna als 
vanzelf naar mensen die tijdens ons leven grote waarde hebben of hadden. Deze vraag 
hangt ook samen met de eindigheid van het leven. Want het gaat om ‘later, als we er 
niet meer zijn’. Maar de wijze waarop je herinnerd wordt, krijgt inhoud tijdens het leven. 
En dat begint al op jonge leeftijd. 
 
Het is best lastig om hierover na te denken. Toch is het belangrijk, voor degenen die 
nagelaten worden, maar ook voor onszelf. Als christenen, voor wie de Bijbel als gids in 
het leven grote waarde heeft, wordt deze vraag vooral in relatie gebracht met de vraag 
hoe we christen zijn en willen zijn voor hen die zich ons later zullen herinneren.  
 
Wij van de mannenvereniging denken graag hierover na met jong en oud. Onze ervaring 
is dat het opscherpt om er met elkaar over te spreken en het verdiept het persoonlijke 
leven en geloofsleven. Want er is toch niets beter dan door het geloof verbonden te zijn 
met onze God zoals Hij Zich laat kennen in de Bijbel? Hoe dat gebeurt en waartoe het 
leidt, dus welke vrucht het nalaat, wordt in de Bijbel op verschillende wijzen duidelijk 
gemaakt. Jezus vertelt het Zijn discipelen in Johannes 15:1-17. Een vruchtbaar leven is 
(dagelijks) leven uit Hem. Het brengt vrucht voort, ook voor hen die zich ons later zullen 
herinneren.  
 
Daarom willen we u uitnodigen op woensdagavond 19 februari 2020 om dan een 
bijeenkomst van de mannenvereniging bij te wonen. We komen bijeen in zaal 1 van de 
kerk van de Hervormde gemeente te Uddel. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 
21.30 uur. We stellen het op prijs dat u/jij vóór woensdag 19 februari a.s. doorgeeft of 
u/jij komt. Dan zorgen wij dat u/jij voordat de bijeenkomst begint het artikel ontvangt 
dat we als uitgangspunt nemen voor de bespreking van het vermelde bijbelgedeelte. 
Aanmelden kan via: 

- het e-mailadres: j.van.vliet@solconmail.nl of  
- een whatsapp-berichtje op 06 2234 0304. 

 
Een bezoek aan de mannenvereniging kan echt de kijk op deze vereniging veranderen. 
En een blijvend bezoek kan het leven waarde geven, niet alleen persoonlijk maar ook 
voor hen met wie u/jij omgaat. We verwelkomen u/jou daarom graag op 
woensdagavond 19 februari 2020. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.15 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Mannenvereniging ‘Eben Haëzer’ van de Hervormde gemeente in Uddel:  

Dick Liefting, Gerard van Milligen, Paul Ploeg en Jacob van Vliet,  
mede namens alle andere leden 

 


